Ra nbow on our

Tjonge jonge vanuit Kuinre vlieg ik richting het Noorden, over het

grootste binnenwater van deze provincie. Dichtbij dit binnenwater is een
klein plaatsje waar een standbeeld staat (zie de foto hiernaast). Het beeld
heet Tsjuke en March, een tekst verklaart het ontstaan van dit grote
binnenwater. Goed ik vlieg verder.

Ik vlieg een beetje aan de rechterkant van het binnenwater en rust even
uit in een buurtschap. In 1984 werd dit kleine buurtschap opgedeeld
over twee gemeenten, maar sinds 2014 ligt het weer in één grote
gemeente. Maar helaas geen kerk hier.

Ik zet koers richting het westen van deze provincie.

Over het grootste binnenwater over de snelweg, daar zijn vast meer kerken.

Ik vlieg over een langgerekt meer, via een sluis staat dit meer in verbinding met het
[Jsselmeer. |k vlieg nog wat rond en wat zie ik daar! Een hele grote kerk, daar wil ik heen,
koers richting het Noord-Oosten, een kerktoren van 61 meter. Het dorp ligt ten Noord-
Oosten van Lemmer en ten Zuid-Westen van Joure.

Als ik voor de deur zit kijk ik naar rechts en zie ik een ToanhuUs. Geen idee wat het is. Bij deze
kerk een hele grote begraafplaats en nu zie ik daar een steen met een bekende naam. Wauw.
Ik snuffel wat rond en wat zie ik een nagebouwde Lourdes grot! Jeetje wat mooi is dat, alleen
jammer van het plastic bankje. Er zullen wel regelmatig bezoekers komen hier. Op dit
moment is er niemand.
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